
 
 
 
Abdij van Chimay 
 
Cisterciënzerabdij Notre-Dame de Scourmont 
Route du Rond Point, 294 
6464 Forges, 
 
De oorsprong van de abdij van Scourmont is verbonden met de trappistenmonniken uit Westvleteren, die 
op 25 juli 1850, op initiatief van Abbé Jourdain (priester van de regio Chimay), 17 monniken stuurde om 
zich te vestigen op een land aangeboden door Prins Joseph de Chimay. 
 
Zodra ze aankwamen, gingen ze aan de slag om het land op de plaats genaamd Mont du Aide vrij te 
maken, waar ze eerst een landbouwbedrijf bouwden en vervolgens de gebouwen van de abdij. De 
abdijgemeenschap bestond weldra uit 80 monniken.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de monniken door de Duitse bezetter uit hun abdij gezet van 28 
mei tot 2 juli 1940 en van 12 april 1942 tot 1 september 1944. 
 
De monniken dragen bij tot het internationale tijdschrift voor geschiedenis en spiritualiteit van de 
Cisterciënzers, Collectanea Cisterciensia en publiceren ook zelf onder de naam les Cahiers Scourmontois. 
Sommige monniken nemen deel aan de dialoog met boeddhistische en Tibetaanse monniken. 
 
Sinds 1999 bestaat ook een 'Lekengemeenschap van Cisterciënzers', waarvan de leden zich met de abdij 
hebben verbonden. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren: 
Chimay Rouge (7%) 
Chimay Dorée (4,8%) 
Chimay tripel (8%) 
Chimay blauw (9%) 
Chimay 150 (10%) 
Chimay Grande Reserve (10,5%) 
 
Brouwerij: 
Abdij van Chimay 
 

 

 


